
 
 
 
 
 

Als gewoonlijk wordt aan het begin van het nieuwe jaar de vraag gesteld hoeveel onze leden 
willen bijdragen. Velen dragen al het nodige bij door inzet bij allerlei activiteiten. Ontzettend 
belangrijk, want zonder die inzet zou onze gemeente geen bestaansgrond hebben. 
Maar daarnaast wordt ook gevraagd om financieel bij te dragen. Een noodzakelijke vraag, want 
het in stand houden van het kerkenwerk kost de nodige euro’s. 
 
De begroting voor 2026 

 
Voor 2026 zijn de uitgaven voor ons kerkenwerk 
geraamd op ruim € 116.000. 
 
In het hiernaast staande plaatje is de verdeling 
van die kosten weergegeven. Het overgrote deel 
(ruim € 70.000) betreft de post predikant en 
pastoraat. Feitelijk de essentie van ons kerk-zijn: 
het gestalte geven aan omzien naar elkaar en 
naar de wereld. We hopen daar met onze nieuwe 
predikant en met een dit jaar samen met 
Groesbeek aan te stellen kerkelijk werker op een 
voldoende wijze invulling aan te kunnen geven.  
 

 
De inkomsten zijn geraamd op ruim € 93.000. 
Hiernaast is de verdeling ervan te zien. 
 
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is fors 
negatief. We komen ca. € 23.000 tekort. Gelukkig 
kan dat uit ons vermogen gedekt worden, maar 
dat heeft wel consequenties. Het vermogen 
krimpt en dus wordt ook de opbrengst van het 
vermogen steeds minder. En dat terwijl de kosten 
blijven stijgen.  
 

De jaarlijkse bijdragen 
De gezamenlijke jaarlijkse financiële bijdragen moet een steeds groter deel van de kosten 
dekken. Wij doen dan ook een beroep op de leden om dit jaar zo mogelijk meer bij te dragen 
dan vorig jaar. 
 
Als we samen iets willen moeten we er samen de schouders onder zetten. Ook financieel.  
 
Voor de actie Kerkbalans worden de gemeenteleden per brief benaderd. 
 
De kerkrentmeesters vertrouwen op een mooi resultaat. 


